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Givers 

 

 

Er waren eens 
31 contente Givers en 6 tevreden leiding na een geslaagde Kaas en Wijn avond. 

We hebben ons buikje gevuld met lekkere kaas en voor sommigen werd er zelfs 
fricandon voorzien. Er werd heel wat geld ingezameld voor een fantastisch kamp. 

Maar goed… terug naar waar we begonnen waren… Er was eens… 

Hoofdstuk 1 

Een zondagmiddag van 14u-17u in het mooie Olmenbos  

Er waren eens Givers  van d’Olmen die elkaar uitdaagden voor de Olympische 
Spelen. Ze gooiden alles in de strijd om te winnen van elkaar. De leiding van de 

Givers en de dieren uit het bos stonden vol spanning te kijken. Er werden op het 
einde zelfs medailles uitgedeeld.  

 

Hoofdstuk 2 
De week daarna vertrokken vele Givers samen op weekend van 10-12 november 

Ze amuseerden zichzelf te pletter van vrijdagavond 20u tot zondag11u. Ze kregen 

op voorhand zelfs een brief in hun mailbox vol met informatie over het weekend.  
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Hoofdstuk 3 
Op 19 november ontmoetten de Givers elkaar weer op d’Olmen 

Ze bleven daar de hele namiddag van 14u-17u. De Givers deden hun uiterste 
best om samen hun levensweg te overlopen. Ze startten die dag als kleine, kruipende 

Givertjes om op te groeien tot oude versleten Givers…  

 

Hoofdstuk 4 
Op de laatste dag, 26 november, verzamelden de Givers om 14u op d’Olmen 

met de fiets  

Ze hadden al lange tijd niet veel te eten gehad, waardoor ze op pad gingen om 
voedsel te verzamelen. Ze namen elk het laatste beetje eten uit hun voorraadkast mee 

en probeerden dit te ruilen met buren voor meer en beter eten. Na deze ruiltocht 
fietsten de Givers weer naar d’Olmen om daar gezellig samen af te sluiten en iets te 

drinken op het Givercafé.  

 

Slotwoord  
De Givers van d’Olmen sloten de mooie maand november af. Ze waren benieuwd 

naar wat er nog zou komen in de toekomst, maar ze blikten tevreden terug op hun 
avonturen inOlmenland.  

 


