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Liefste dagboek, 
De maand mei was weer eentje vol verrassingen. Ik vertel je er graag over. Hier 
en daar heb ik alvast wat sfeerbeeldjes gemaakt! Voor de eerste keer deel ik mijn 
verhaal graag met jullie! 

 
Woensdag 1 mei om : 
Waaat wie verzint het om zo vroeg op te staan? Dat was best pijnlijk… Het was 
die dag geen school en zo konden we met zijn allen de tent voor de Olmenfeesten 
opbouwen. Gelukkig                         konden we met de leiding die dag rekenen op de hulp van 
vele givers. Bedankt! 

 
Olmenfeestenweekend: 3-4-5 mei 
Wat een fantastisch weekend was dat 
weer. Vrijdagavond werden we overspoeld 
met moeilijke vragen tijdens de quiz, 
maar wat was dat fijn! Zaterdagavond 
konden we genieten van een heerlijke 
BBQ en was er een groot feest. We 
stonden ook even op een podium samen 
om onze kunsten te tonen aan het 
publiek tijdens de takact.  
Zondag kwamen weer allemaal givers de 
leiding helpen om deze geslaagde 
Olmenfeesten te helpen afbreken. Het was 
weer een geslaagd weekend! 

 

Zondag 12 mei op 
van 14u-17u 

Het klinkt als een date (op een rare 
locatie weliswaar), maar we kwamen 
gezellig samen op de parking om onze 
beste wielerskills boven te halen. Iedereen 
kwam op skateboarden, 
rollerskates,fietsen… en noem maar op.  
Er is gelukkig niemand gewond geraakt! 
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Zaterdag  18  mei van    
Vandaag was het de eerste 
avondvergadering. Ongelooflijk, ik heb 
deze avond leren pokeren en beter leren 
kaarten. Super fijn, mijn  grootouders  zullen  
content  zijn   
We waren ook allemaal chique gekleed, 
iedereen zag er mega goed uit!  
Wat een fijne ontspanning voor de examens 
van start gaan… 

 
 

Zaterdag 25 mei  
Vanavond hebben we samen met veel givers 
kunnen ontspannen met lekkere snacks en een 
goede film. We beslisten op voorhand wat we graag 
wouden zien, zodat iedereen akkoord was met de 
keuze. Zo maakten we er weer eens een leuke 
avond van. 

 
Liefste dagboek, 
Hopelijk heb je genoten van de 
verhalen. Ik kijk er naar uit om je 
te schrijven over juni. Het is alvast 
aftellen naar kamp… maar eerst 
nog examens helaas! Alvast veel 
succes gewenst aan iedereen! 
Liefs, de giverleiding 
Yaro-Robbe-Tibo-Kobe-Kato-Merel 


