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Hoi liefste kapoentjes! De maand maart is weer van
start gegaan! Deze maand zit vol met leuke activiteiten,

maar het is belangrijk om zeker de locatie en de
uren/dag goed na te kijken! Hopelijk hebben jullie er weer

super veel zin in! Wij zijn er alleszins klaar voor!

Vrijdag 1 maart - zondag 3 maart : WEEKEND
Het is zover! Ons tweede kapoenenweekend van dit scoutsjaar
staat voor de deur. Meer info vind je in de weekendbrief die volgt.

(!!BELANGRIJK: dit weekend is nog onder voorbehoud wegens
problemen met het lokaal. Mogelijks wordt ons tweede weekend
dus nog verplaatst naar later op het jaar, maar verdere info
volgt zo spoedig mogelijk!!

Zondag 10 maart -> 14u - 17u : LEIDINGSWISSEL
op d’Olmen
vandaag krijgen jullie eens leiding van andere mensen! maar niet
getreurd, volgende keer staan we weer voor jullie klaar!

Zaterdag 16 maart : SPAGHETTIAVOND
Wowie, is het ZATERDAG 16 MAART spaghettiavond?!!! Een hele
avond gezelligheid en lekker eten??? En de opbrengst is ten
voordele van de kampen deze zomer?! Dat klinkt alsof je dat niet
wil/kan missen! De inschrijvingslink wordt spoedig doorgestuurd
zodat jullie allemaal kunnen komen!!!😊 Iedereen mag komen
eten, dus neem allemaal je vrienden en familieleden maar mee!

Oh nee, dan is het zondag 17 maart geen vergadering… Gelukkig zien we de
leiding de avond ervoor!
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Zaterdag 23 maart -> 10u - 17u :
DISTRICTSDAG
Vandaag, zaterdag 23 maart van 10u-17u is het
districtsdag. Dit is een dag waarop alle scouts
van Sint-Niklaas verzamelen om samen een
super groot spel te spelen. De locatie wordt nog
later gecommuniceerd. Het is zeker de moeite
om te komen want het is elk jaar erg leuk en
indrukwekkend omdat er zoveel scouts samen
komen. Een aanrader dus!😊

Zondag 31 maart : PASEN -> geen vergadering
Omdat het vandaag Pasen is en jullie waarschijnlijk druk bezig zijn met het
zoeken naar paaseieren, is het geen vergadering. Maar niet getreurd,
volgende week staan we weer paraat!

Dit was het dan voor de maand maart!
Groetjes van jullie kapoenenleiding,

Kyllian, Tristan, Cisse, Eef, Badr en Yara


